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7.0¢ek eerst het

Koninkrijk van

God




Dag

In Mattheus schrijft God dat “Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel”, Toen het doek
in de tempel scheurde, was er geen scheiding meer tussen Gods Koninkrijk en ons.

We gaan even versneld door de tijdlijn in de bijbel:

1.Jezus had op aarde geleefd en ons de perfecte voorbeeld gegeven van hoe wij moeten
leven. Na Zijn opstanding ging Hij naar de hemel. (Hemelvaart)

Jezus ging terug naar Zijn Vader en zat op de troon aan Zijn rechterhand. Dit betekent dat
Hij zijn werk gedaan had en nu een regerende positie kreeg. Hij gaf de discipelen de opdracht
om Zijn werk voort te zetten en te wachten op de Heilige Geest.

2.Jezus vertelde aan Zijn discipelen dat ze het werk gingen voortzetten, maar moesten
wachten op iemand om hun te helpen. (Pinksteren)

Op Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort over de mensen heen. De Heilige Geest
maakte van ons Zijn woning en bracht zo Gods Koninkrijk in ons.

3.De eerste kerk wordt geboren en de Heilige Geest wordt doorgegeven via handoplegging.

Voordat dit gebeurde zie je natuurlijk ook dat de discipelen in staat waren om mensen te
bevrijden en genezen. Dit kwam door de Heilige Geest. Hoe kan dat dan als Hij nog niet

over hen heen was uitgestort? Wanneer Jezus voor het eerst Zijn discipelen uitstuurt dan roept
Hij ze nabij en “Geeft hun autoriteit”, nadat de Heilige Geest is uitgestort doen de discipelen wat
ze van hun leraar geleerd hebben en leggen ze de mensen die geloof hebben, de handen op
zodat ze gevuld kunnen worden door de Heilige Geest.

De Heilige Geest wordt dus doorgegeven door handoplegging.



Uitzondering:

In handelingen 10 ontvangt Cornelius en zijn huishouden de Heilige Geest door te luisteren naar
wat Paulus zegt. Ze worden daarna gedoopt. Dit heeft God bewust zo gedaan om te bevestigen
voor Paulus dat Hij daadwerkelijk de heidenen wilde toevoegen in Zijn familie. Het had dus een

specifiek doel, maar was niet de norm.



Bijbelteksten

“Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek
en onderwees de mensen. 7Hij riep de twaalf

Markus 6:8

bij zich en zond hen twee aan twee uit, en
gaf hun macht over de onreine geesten.”

Handelingen “Na het gebed legden Petrus en Johannes hun
8:17-19 de handen op, en zo ontvingen ze de heilige
Geest. 1sToen Simon zag dat de mensen door

de handoplegging van de apostelen vervuld
raakten van de Geest, bood hij Petrus en
Johannes geld aan 19en zei: ‘Geef ook mij deze
macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg
de heilige Geest ontvangt.”

Toen de farizeeén Jezus vroegen wanneer het
Lucas 17:20-21 koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij
hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat
zich niet aanwijzen, 21en men kan niet zeggen:

“Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet
wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw
bereik.’



Markus 1:14

“Nadat Johannes gevangengenomen was, ging
Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.”



Overdenking

Nu jouw beurt.

1.“Niet langer ik die leef, maar Christus die leeft in mij”. Wat betekent dit
VOOr jou?

2.Als Christus in jou leeft en jij dus dezelfde kracht en authoriteit als Hem
draagt. Wat betekent dit voor jou wat betreft bidden voor heling,
genezing en bevrijding?

3.Jezus en Zijn discipelen kwamen nooit wat tekort. Wat hoort dit voor jou
te betekenen?

GEBED

“Heer, U bent goed en ik ben zo dankbaar
voor alles wat Jezus voor mij gedaan heeft.
Vergeef mij waar ik Zijn offer niet volledig
heb omarmd en help mij dit vanaf nu wel te
doen. Amen.”




