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Introduction

Een aantal jaar geleden woonde ik in een appartement in Spanje. Mijn man en ik
waren beiden kleuters toen wij God persoonlijk leerden kennen. Wij hielden enorm
veel van Hem, kunnen Zijn stem verstaan en deden, naar ons idee, ook alles wat
Hij zei. Maar ons leven zat vast in chaos. Er was chaos bij de kinderen, chaos in
onze eigen emoties, chaos in ons huwelijk en chaos in onze financién. Ik had
allerlei bijbelteksten op de muur gehangen en ik vroeg mij op een dag af, waarom
mijn leven er zo uitzag terwijl ik dichtbij God leefde. Mijn

ogen vielen op één tekst:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen
zullen u erbij gegeven worden” - Mattheus 6:33

Mijn conclusie was dat als alles aan mij gegeven zou worden, maar ik op dat
moment alleen maar in tekort leefde, ik waarschijnlijk niet goed begreep wat het
Koninkrijk van God inhield. Ik besloot elke tekst wat hierover ging op te zoeken en
te bestuderen en mijn grootste openbaring kwam uit deze tekst:

"Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht” - 1
Korinthiérs 4:20

Er miste duidelijk iets in mijn leven. Ik kende God, ik hield van God en ik kon Hem
verstaan. Maar de vrijheid en kracht van God was nergens te zien in mijn leven,
dus ook niet in doorbraken. Deze openbaring zorgde ervoor dat ik nog dieper mijn
bijbel in dook en sinds dat moment veranderde alles.

Met deze Bijbelstudie wil ik samen met jullie kijken naar Gods plan voor Zijn
kinderen. Het doel ervan, is dat wij allemaal echt beschikbaar worden voor de
Heilige Geest om Zijn werk volledig door ons heen te doen. Zodat wij samen één
lichaam kunnen vormen, want deze eenheid brengt kracht.



Dag

Voordat wij samen duiken in wat het Koninkrijk van God inhoudt, wil ik even
benoemen wat het juist niet is. Zo hebben we dat gelijk uit de weg geruimd.

Het koninkrijk van God bestaat niet uit:
1. Onze eigen werken zonder God.

De overtuiging dat alles wat wij in onze eigen kracht doen, van God is, is niet
bijbels. De bijbel zegt namelijk in Psalm 127, dat wanneer God het huis niet
bouwt, de bouwers dit tevergeefs doen. In het verhaal van Haggai zie je ook dat
het volk gestopt is met het bouwen van de tempel en eerst hun eigen huizen
gingen bouwen. Het resultaat hiervan is dat ze weinig oogst hadden, omdat God
het niet kon zegenen. Hij riep het volk op, om zich te bekeren en zich te richten
op het bouwen van Zijn tempel. Hij gaf hen de Heilige Geest die hen hielp te
bouwen. Hij deed dit door hun de wijsheid en inzicht te geven over hoe God het
huis gebouwd wilde hebben en hun te bekrachtigen om dit te kunnen doen.

Dit voorbeeld is een mooi voorbeeld van hoe God vandaag nogsteeds werkt. Zijn
huis is nu in ons (1 Kor 3:16) én moet van binnenuit en buiten gebouwd worden
met de wijsheid en openbaringen van Heilige Geest. Daarna komt ons huwelijk
en gezin en daarna pas de werken daarbuiten.




2. Zondag naar de kerk gaan.

Wij horen onze samenkomsten niet te missen zegt de Bijbel. Samenkomen met andere
gelovigen om opgebouwd te worden, samen te bidden en God te aanbidden is absoluut
essentieel als gelovige. Dit is echter het gereedschap wat God ons heeft gegeven, niet het
einddoel.

Als het een doel op zich was om de geschriften goed uit je hoofd te leren en samen te
komen in de kerk, dan waren de farizeeérs perfecte Christenen geweest. Helaas sloegen ze
de plank compleet mis toen ze Jezus niet erkenden als de Messias. Alleen Nicodemus deed
dit, Hij nam de tijd om Jezus te leren kennen en door te vragen, omdat hij de echte waarheid
wilde weten.

Het doel is een diepe, intieme relatie met God hebben zodat wij Zijn wil leren kennen en

vervolgens gaan doen.

3. Altijd bidden dat God het voor je doet.

In Ezefe staat een hele mooie samenvatting van wat de opstanding van Jezus voor ons als
gelovigen betekent. Gebeden als &quot;Heer, wilt U mij a.u.b. genezen&quot; klinken heel mooi
en

vroom, maar de bijbel zegt dat God aan ons de taak heeft gegeven om het lichaam te zijn,
waarvan Christus het hoofd is. Een hoofd leidt, maar het heeft geen uitvoerende rol. Op
dezelfde manier lezen wij in Hebreen dat Jezus zit naast Zijn Vader op de troon en voor ons
bidt en pleit, maar aan ons is de verantwoordelijkheid gegeven om te gaan doen. En dus ook
te bidden als mensen die de autoriteit van Hem gekregen hebben. Tuurlijk zal God in Zijn
genade alsnog uitreiken. Hij is God de goede Vader, maar een goede Vader wil zijn kinderen
opvoeden tot volwassenheid en niet voor altijd als kleine kinderen houden.



Bijbelteksten

"Weet u niet dat u zelf de tempel van God
bent en dat zijn Geest in u woont?"

1 korinthiers 3:16

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse
Vader.”

Maccheiis 7:21

“Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God Hem opwekte uit de dood en Hem in de
hemelsferen een plaats gaf aan zijn
rechterhand, 21thoog boven alle hemelse vorsten

Efeze 1:20-23

en heersers, alle machten en krachten en elke
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze
wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd
over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk,
die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles
in allen vervult.”

“Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs
zwoegen de bouwers;”

Psalm 127:1




Overdenking

Nu jouw beurt.

1.Hoe heb jij tot nu toe Gods Koninkrijk beschouwd?

2.Als je kijkt naar de kerk beschreven in handelingen, zie je dit terug in je
eigen leven?

3.Welke van de leugens ben jij gaan geloven over Gods Koninkrijk?

4. \Wat is de waarheid?

GEBED

"Vader God, vergeef mij dat ik Uw
Koninkrijk verkeerd heb gezien of er geen
tijd aan heb besteed. Vanaf nu wil ik mij
bekeren en U leren kennen zoals U het
bedoeld heeft zodat ik in volheid kan leven
als Uw Koninkskind, Amen.”




