BIJBELSTUDIE

7.0¢ek eerst het

Koninkrijk van

God




Dag

Er valt nog veel meer hierover te vertellen, maar het mooiste is om nu te pakken wat je
hier geleerd hebt en God te laten doen wat alleen Hij kan doen. Het Koninkrijk van God
gaat namelijk niet om je eigen gaven en talenten. Je hoort niet te streven naar gaven en
krachten, zonder te streven naar Jezus. Het is geen doel wat op zichzelf staat. Wanneer
we streven naar een relatie met Jezus, zullen de vruchten van de Geest gaan groeien
omdat wij verbonden zijn aan Jezus. Vruchten groeien, net als dit het geval is bij planten
en bomen. Je kunt niet hard werken voor vruchten. Vruchten komen als resultaat.

De gaven van de Geest, gebruiken we ook vanuit relatie met God zelf. Door de relatie
met God, kénnen wij Hem waardoor we ons bewust zijn van de kracht die door ons
heen werkt ter opbouw van Gods Koninkrijk. De Bijbel staat vol met talloze verhalen van
mensen die het zelf geprobeerd hebben, in eigen kracht en gefaald hebben. Ook Simon
de tovenaar die graag de krachten wilde, maar niet Jezus als persoon.

“Jezus in het middelpunt van alles”; Jezus is het fundament.

Reflectievragen:
1.Wanneer heb je voor het laatst gewandeld en God gevraagd om met je
mee te wandelen?
2.Wanneer heb je voor het laatst Hem een vraag gesteld en gewacht op
een antwoord?
3.Wanneer heb je voor het laatst tot Hem gesproken als vriend en Hem
verteld dat je van Hem houdt?



Elk woord wat ik hier geschreven heb is een zaad. Het is Gods zaad, want
het komt uit Zijn woord. Zaad heeft alleen tijd nodig om te zakken in de

grond, wortels te schieten en te groeien.

Vandaag nemen wij de tijd om te mediteren (je focus te leggen) op alles wat
je gelezen en gehoord hebt de afgelopen dagen. Dit kan gedurende de hele
dag. Bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond, de vaat doen, het
verschonen van de kinderen. Als jij even de tijd hebt om na te denken, denk

dan na over wat je hier gelezen heb en laat het bezinken. De rest doet God.

Als het lukt dan raad ik zeker aan om te gaan wandelen en er met God over

te praten als een vriend.

“Zoek en je zult vinden, klopt en ik zal open doen” zegt de bijbel. Wil je dit
echt? Wil je echt alles omarmen wat God voor je heeft. Rijk uit naar Hem in
de stilte en Hij zal antwoorden. Hij zal reageren.

Jezus is al heel dichtbij, wij hoeven alleen te keren en dan kunnen wij Hem

ook omarmen.

En geef nooit, maar dan ook nooit op.
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Bijbelteksten

“Toen Simon zag dat de mensen door de
Handelingen 8:18 handoplegging van de apostelen vervuld raakten
van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld
aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat
iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest
ontvangt.” Maar Petrus zei tegen hem: ‘U denkt te
kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult,
met uw geld, in het verderf worden gestort! U kunt
beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw
houding tegenover God is niet oprecht. “

“en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
2 Kronieken 714 in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht
zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,
dan zal [k vanuit de hemel horen, hun zonden
vergeven en hun land genezen.”

“En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
. en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam
523 worde onberispelijk bewaard in de toekomst van
onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is
getrouw, Die het ook doen zal.”

I Thessalonicenzen




