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Dag

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen
hebt, verwerp |k u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw
God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.” - Hosea 4:6

Er zit mega veel kracht in kennis hebben. Wat je niet wéét, kun je ook niet toepassen en
als je een leugen gelooft dan zal je ook leven naar de leugen. Een kind wat gelooft dat
hij niks waard is, zal zich ook gaan misdragen, terwijl een kind wat leeft vanuit een
overvloed aan liefde altijd meer dan genoeg heeft om uit te delen.

Ooit hoorde ik een mooie voorbeeld: stel je voor dat je dakloos bent. Elke dag wandel jij
langs een mega mooie villa, met een kok, mooie auto ernaast en koffers vol geld erin.
Zonder te weten dat die villa jouw eigendom is. Dan zal jij heel je leven als een dakloos
iemand door het leven gaan, terwijl je eigenlijk al die tijd al rijk bent en alles al hebt wat
je ooit nodig gaat hebben.

Precies zo werkt het ook met de kennis van Gods woord. Als wij niet zelf onze bijbel in
duiken om de waarheid te zoeken, dan gaan wij als wees door het leven in plaats van
als de Koningskinderen die we in werkelijkheid zijn. Het resultaat, de vrucht daarvan is
dan ook gebondenheid. Gebondenheid in je denken, bijvoorbeeld een constante stroom
aan negatieve gedachten.



Gebondenheid in je ziel is te herkennen aan bijvoorbeeld: depressie,
agressie, jaloezie, op je tenen getrapt worden, trots etc.

Gebondenheid in je denken is te herkennen aan bijvoorbeeld: negatieve
gedachtes die je emoties beinvloeden, zelfmedelijden, kritisch denken.
Gebondenheid in je lichaam is te herkennen aan bijvoorbeeld: ziektes in je
lichaam.

Gebondenheid vanuit je omgeving is te herkennen aan bijvoorbeeld:
schulden, ruzies, eenzaamheid etc.

Wie je volgt als bijbelleraar is daarom ook van groot belang. Je komt niet
verder in geestelijk inzicht, dan dat jouw Bijbelleraar is.

De vraag is dus altijd: hoe graag wil jij de doorbraak? Wil je het écht? Het is
namelijk makkelijk en comfortabel om te blijven in het bekende wat wij heel
ons leven al gevolgd hebben, maar is dat nou echt waar Jezus voor gestorven
is? Waren die striemen op Zijn rug en die doornenkroon gedrukt in z'n hoofd te
veel? Waarom zou Hij zo ver gaan voor onze vrijheid zodat wij gebonden

kunnen blijven?




“Er zijn een paar dingen die niemand verdraagt, omdat ze de omgekeerde
wereld zijn:

een slaaf die koning wordt,

een dwaas die genoeg te eten heeft,

een slechte vrouw die trouwt met een goede man,

en een slavin die belangrijker wordt dan haar meesteres.”

Spreuken 30: 21-23

Deze bijbeltekst beschrijft mensen
die een positie ontvangen met een
verkeerde hartshouding. Een slaaf
weet niet hoe hij moet regeren als
koning en wordt daardoor een
slechte koning. Een dwaas mist
zelfbeheersing en zal zijn overvloed
misbruiken. Een slechte vrouw kan
een goede man teneerhalen en een
slavin kan misbruik maken van haar
positie wanneer zij een verkeerde
mentaliteit heeft.

Dit alles heeft te maken met een
gebrek aan kennis en een verkeerde
hartshouding. Tegelijkertijd blijft een
hart ook gebonden door gebrek aan
kennis.

Laat je daarom vullen met Gods
Woord en laat je onderwijzen door
goede leraren, bij wie ook de vrucht
van God zichtbaar is.




Bijbelteksten

“Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de
Lukas 6:39’40 ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan
niet samen in een kuil? «0Een leerling staat niet
boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles
heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn
leermeester.”

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar
Romeinen 12:2-3 word veranderd door de vernieuwing van uw
denken om te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God
is.Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik
ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet
denken, maar laat hij denken in bescheidenheid,
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder
heeft toebedeeld.”




Overdenking

Nu jouw beurt.

1.0p welke gebieden in jouw leven ervaar jij nog gebondenheid?

2.Zijn er dingen, gedachten, patronen die jij hebt geaccepteerd van jezelf
als “deel van jezelf”, die niet helemaal passen bij de vrijheid die Jezus voor
jou voor ogen heeft?

3.Zijn er bijbelteksten die over de onderwerpen gaan die je hebt geschreven
bij punt 27

GEBED

“Dank U God dat ik vrij ben van alle zonde.
Dank U God dat U mij hebt vrijgekocht van
elk vorm van gebondenheid. |k wil graag dit
cadeau volledig omarmen. Doorzoek mijn
denken en mijn hart Heer en openbaar aan
mij waar ik nog vast zit zodat ik dit kan
neerleggen aan Uw voeten. Amen”




