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Wandel jij in de Koninkrijk van
God?

Dag 04
Jezus stuurde voor het eerst zijn discipelen uit en
gaf hun een duidelijk opdracht mee:
“Vertel iedereen over het Koninkrijk van God”
en dit ging standaard gepaard met zalven,
heling, genezing en bevrijding.

Wanneer de fariseeërs Hem beschuldigen van bezeten zijn van een
demon beantwoordt Jezus dat als het door de Heilige Geest komt,
dat de demonen weggaan dat het Koninkrijk van God dichtbij
gekomen is. 

Het Koninkrijk van God gaat dus hand in hand met de krachten van
God die zorgen voor wonderen en tekenen, de gaven van de Geest
en de vruchten van de Geest. Zoals bij alles, is het zo dat waar je
trouw mee omgaat, je ook meer van krijgt. Zo werkt het ook dat als je
een hoorder en doener van Gods woord bent, Hij je ook steeds meer
toevertrouwt.

Wat zijn de werkingen van krachten?
De krachten zijn bedoeld om de gebondenheid die mensen ervaren
door zonde af te breken zodat mensen in vrijheid Hem kunnen
aanbidden. Daarom ging evangelie ook altijd gepaard met de
manifestaties van de kracht van de Heilige Geest. Waaronder
demonen uitdrijven en mensen helen en genezen.



Wat zijn de gaven van de Geest?
De instrumenten die God ons geeft bedoeld om te dienen en Zijn lichaam op te bouwen:
Woorden van wijsheid, woorden van kennis, onderscheiding van geesten, de gave van
geloof, werkingen van krachten, gaven van genezingen, spreken in tongentaal, uitleg van
tongentaal en de gave van profetie.

Wat zijn de vruchten van de Geest?
De vruchten groeien meer naarmate je meer tijd met God doorbrengt. Dit is bedoeld om in
jou het karakter van Jezus te ontwikkelen. Het is ook het bewijs dat jij daadwerkelijk leeft
toegewijd aan God.

De vruchten van de Geest zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof (of trouw), zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als jij (nog) niet deze uitwerkingen in je leven ziet, kan het zo zijn dat je ergens nog moet
bekeren en stappen in het daadwerkelijke plan wat God heeft. Dat houdt simpelweg in dat je
afkeert van hoe je dingen nu doet en het gaat doen zoals God het in Zijn woord beschrijft.
Jezus gaf ons in alle opzichten het perfecte voorbeeld. Wij hoeven er niks aan toe te voegen
of veranderen. simpelweg te volgen. Dan zal God zelf het heiligingsproces in jou doen.

 Romeinen 14:17): &quot;For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of
righteousness and peace and joy in the Holy Spirit
Mattheüs 10:7-8



Bijbelteksten

1 Korintiërs 12 Lees dit hele hoofdstuk. Het gaat over de
gaves van de Geest.

Galaten 5:22- 26
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet
die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus
toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als
we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook
volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet
dwars zetten of een kwaad hart toedragen.”

1 Petrus 1:14-16
“Wees als gehoorzame kinderen en geef niet
opnieuw toe aan de begeerten waardoor u
vroeger, toen u nog onwetend was, werd
beheerst. 15Leid een leven dat in alle opzichten
heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.
16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig,
want Ik ben heilig.”



Matteüs 10 : 6-8
Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het
volk van Israël 7en verkondig hun dat het koninkrijk
van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden
op, reinig mensen die door een huidziekte onrein
zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie
ontvangen, om niet moeten jullie geven



Nu jouw beurt.
1.Heb jij het idee dat jij tot nu toe geleefd heb vanuit de Geest of eigen

kracht?

“Heer, Dank U dat U ons hier niet alleen
gelaten heb, maar dat U ons bekrachtigd
met de Heilige Geest. Help mij sterven aan
mezelf zodat er meer ruimte is voor Uw
Geest om mij te vullen zodat ik kan even
vanuit volheid.”

GEBED

Overdenking

2.De bijbel zegt dat wij moeten “sterven aan onszelf.” Wat houdt dit in voor
jou?

3.De bijbel zegt dat het goed is om je uit te strekken naar de gaves van de
Geest. Eerst naar Degene die ze geeft, en daarna naar de gift. Zijn er
bepaalde gaves waar jij naar verlangt?


