BIJBELSTUDIE

7.0¢ek eerst het

Koninkrijk van

God




Dag

De Koninkrijk van God is simpelweg het rijk waar God heerst als Koning. De
bijbel zegt dat Hem alle autoriteit is gegeven in de hemel als op aarde. Dus Zijn
rijk is niet enkel, later als wij in de hemel zijn. Zijn rijk is hier en nu. Het
beschikbaar voor al Zijn kinderen en wordt zichtbaar door hen heen. Wij zijn als
het ware de kinderen, maar ook de soldaten van dit rijk.

Waarom zien wij dan zoveel ellende? Is vaak een vraag wat ik ontvang.

Licht en duisternis

Want er zijn 2 rijken. Het rijk van God, de Koning en rijk van de duisternis.
Aangezien wij, als Christenen, Zijn lichaam zijn en dus ook het werk horen te
doen om het Rijk van licht te verspreiden, maar passief zijn geworden, heeft het
rijk van de duisternis alle ruimte gehad om zichzelf te verspreiden. De vijand
komt om te stelen, doden en vernietigen. Dat is dus ook wat wij zien in onze
huidige maatschappij.

De bijbel zegt “Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het
koninkrijk van God bij u gekomen”

Om het Koninkrijk van God te kunnen ontvangen moet je wederom geboren
worden, je laten dopen en vullen met de Heilige Geest.

Nu val ik gelijk met de deur in huis. Dit is namelijk echt een dingetje waar veel
kerken mee worstelen. Geen probleem, we gaan samen even de teksten door en
als je gelooft dat Gods woord waarheid is, dan zal Hij zelf je ogen openen.




De doop

Kort gebed: “Heer, wilt u alles wat tegenhoudt om Uw woord te kunnen ontvangen op dit
moment wegnemen zodat ik met open hart, open ogen en een open hart kan lezen. Breek alles
van mij af wat niet klopt, want Uw woord is waarheid en dat wil ik volledig omarmen.

Amen.”

De woorden van Jezus:
“Voorwaar, voorwaar zeg lk u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien”

Nicodemus vraagt dan: Hoe dan? “En Jezus antwoordde hem: "Luister goed! Ik zeqg je: je kan het
Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders
niet”

Nu denk je misschien: “Ja, maar ik ben al gedoopt als kind.” Hoe mooi dat ook is dat je ouders dat
voor je gedaan hebben, bijbels gezien is een doop een keuze die je helemaal zelf hoort te maken
en wordt je ook ondergedompeld onder water. Nergens in de bijbel zie je dat mensen
besprenkeld werden of dat babies gedoopt werden. Wat je wel ziet is dat Paulus zelfs op den
duur naar de Esuses kerk gaat en vraagt of ze gedoopt zijn met de Heilige Geest. De mensen
daar geven aan dat ze gedoopt zijn in de naam van Johannes de doper waarbij Paulus ze
allemaal opnieuw laat dopen. Hij zegt daar niet: “nou gedoopt is gedoopt”,

of “besprenkeld is hetzelfde"Hij laat ze helemaal opnieuw dopen. We kunnen hier niet er dieper
op in gaan, maar de doop is absoluut essentieel voor het ontvangen van de Koninkrijk van God.

Dit is namelijk niet alleen een symbolisch iets, maar een duidelijk teken (profetische gebaar) dat
jij sterft aan jezelf (Jij blijft achter in het watergraf) en opstaat met Jezus. Je geeft hierbij de
Heilige Geest toestemming om jou te verenigen met Jezus. Het is iets geestelijks wat wij hebben
geprobeerd te begrijpen met onze menselijke brein i.p.v. ons te onderwerpen aan Zijn wil.



Bijbelteksten

“Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen
wie opnieuw wordt geboren, kan het
koninkrijk van God zien.” ‘Hoe kan iemand
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de
tweede keer de moederschoot in gaan en
weer geboren worden?’ Jezus antwoordde:
‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het
koninkrijk van God binnengaan tenzij hij
geboren wordt uit water en Geest.

Johannes 3:3-5

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt,
Mattheiis 12:28 zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,

alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse
Vader.”

“We zijn door de doop in zijn dood met Hem
Romeinen 6:4 begraven om, zoals Christus door de macht van
de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw
leven te leiden.”

“ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich
voor mij heeft prijsgegeven.”

Galaten 2:20




Handelingen

1921—7

“aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige
Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’
Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet
gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’
sHij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de
doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop
zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen die tot
inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze
moesten geloven in degene die na hem kwam,
in Jezus." Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze
zich dopen in de naam van de Heer Jezus, sen
toen Paulus hun de handen had opgelegd
daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in
klanktaal gingen spreken en profeteerden. *



Overdenking

Nu jouw beurt.

1.De bijbel schuurt, met als bedoeling om af te snijden alles wat jij gelooft
wat niet in lijn is met Gods woord, zodat jij kan leven in vrijheid. Heb jij
vandaag iets gelezen wat jou schuurde? Zowel, wat ga jij er nu mee
doen?

2.Ben jij gedoopt?

3.Wat geloof jij over de doop en waarom? Is het omdat dat je het via een
ander gehoord heb of omdat je zelf in Gods woord de waarheid heb
gevonden?

4. \Wat heb jij ervoor over om Gods Koninkrijk te kunnen ontvangen en uit te
delen?

GEBED

"Danku God voor Uw woord. U bent zo
goed en U doet goed en al Uw gedachten
over mij zijn goed. Wilt U mij helpen om Uw
wegen beter te begrijpen en help mij om
nederig te blijven gedurende dit proces.
Amen”




