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Dit is ook voor jou bedoeld.

Dag 05
Als je een volgeling bent van Christus, houdt dit in dat je een discipel bent. Een discipel
is iemand die een leraar heeft, hem volgt en doet wat hij zegt zodat hij hetzelfde kan
gaan doen. Jezus deed het ook niet vanuit Zijn eigen kracht. In Handelingen zien we dat
God het door Jezus heen doet. Jezus zelf zegt dat wij dezelfde en nog grotere dingen
gaan doen dan Hij zelf deed.

In Romeinen 8:11 staat: “Dezelfde Geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood leeft
ook in jou.”

Jezus zegt dat je alleen Gods Koninkrijk binnen komt als je de wil van Zijn Vader doet.-
Mattheus 7:21

Het is dus niet de vraag of je dit ziet zitten, maar het is essentieel dat je hierin gaat
wandelen. Niet alleen voor de levens van anderen, maar ook voor je eigen leven. God
wilt namelijk ook jou volledig vrij hebben van alles wat jou nog kan tegenhouden.
Waaronder ziekte en tekort.

Het fundament waar ziekte op staat is zonde, maar de bijbel zegt dat je zondes
vergeven zijn. Hierdoor ben jij rechtvaardig gemaakt. Rechtvaardig in de ogen van God
betekent compleet schoon, witter dan wit. Het fundament waar ziekte op hoort te
kunnen rusten is weg. Ziekte, zwakte, misselijkeid en tekort horen geen onderdeel van
jou meer te kunnen zijn sinds je wedergeboorte.



House of acts
https://houseofacts.nl/en/

I am loved SOZO
https://sozo.iamloved.n
l/sozo/

Rivers of Roses
www.riversofroses.com

Het kan zijn dat je dit allemaal al weet en misschien zelfs al gedoopt bent,
maar nog niet wandelt in de vrijheid en kracht van God. Nog steeds zie je
zwakte of tekort in je leven en vraag je je af waar dit vandaan komt. In
Psalm 46 staat:
“Er stroomt een rivier door de stad van God. Daarom is er vreugde in de
heilige tempel, in het huis van de Allerhoogste God.”

Bedieningen waar je
gebruik van kunt
maken:

Mogelijke blokkades

De rivier staat in de Bijbel voor de
Heilige Geest. Je kunt je lichaam
als het ware zien als deze stad:
een stad met verschillende muren
en een tempel waar God woont.
Alleen zijn er nog delen van de
stad kapot door trauma, leugens,
zonde, enzovoort. Hierdoor kan de
rivier er als het ware niet bij en kan
de vijand in en uit wandelen, zoals
we zien bij Nehemia.

De rivier brengt vrucht en kracht
met zich mee, maar dan moet Hij
er wel bij kunnen. Leugens,
trauma’s en aanhoudende zonden
in je leven zijn dus blokkades voor
Hem. Door Gods stem te leren
verstaan kun je samen met God
achterhalen waar deze blokkades
zitten. Er zijn ook bedieningen die
hier specifiek op gericht zijn.
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Bijbelteksten

Lucas 10:19
“Jezus zei tegen hen: ‘Luister! Jullie kunnen zonder
gevaar op slangen en giftige spinnen gaan staan.
Zo sterk heb ik jullie gemaakt. Niets kan jullie nog
kwaad doen. Want ik heb gezien dat Satan uit de
hemel gevallen is en zijn macht is kwijtgeraakt.”

Efeze 2:10
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus om goede werken te doen, die God van
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen.”

1 Korinthe 3: 16-17
“Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de
Geest van God in u woont? Als iemand de
tempel van God te gronde richt, zal God hem te
gronde richten, want de tempel van God is
heilig, en deze tempel bent u.”

Johannes 14:12
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft,
zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal
grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn
Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat
zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt
zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik
zal het doen.”



Bijbelteksten

2 Timotheüs 3: 16-17
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”



Nu jouw beurt.
1.Ben jij een discipel van Jezus of wil je eentje zijn?

“Dank U, Heer, dat ik door het offer dat
Jezus bracht nu volledig vrij ben van alles.
Zonde heeft geen grip meer op mij. Help mij
anderen en mijzelf te vergeven, zoals U mij
vergeven hebt. Amen.”

GEBED

Overdenking

2.Wat deed Jezus in Zijn leven hier op aarde waarin jij nu mag gaan
groeien en uitstappen?

3.Onvergevingsgezindheid is een van de grootste blokkades voor God om
te kunnen werken in en door jouw leven heen. Zijn er mensen die je nu
nog moet vergeven? 

4.Zijn er nog dingen waar jij God vergeving voor mag vragen?


